
Guantanamera, Joan Baez  

Guantanamera, guajira Guantanamera 
Guantanamera, guajira Guantanamera 
 
Yo soy un hombre sincero 
De donde crece la palma 
Yo soy un hombre sincero 
De donde crece la palma 
Y antes de morirme quiero 
Echar mis versos del alma 
 
Guantanamera, guajira Guantanamera 
Guantanamera, guajira Guantanamera 
 

-Advertentie- 
 

Mi verso es de un verde claro 

Y de un carmin encenidido 

Mi verso es de un verde claro 

Y de un carmin encenidido 

Mi verso es un ciervo herido 

Que busca en el monte amparo 

 

Guantanamera, guajira Guantanamera 

Guantanamera, guajira Guantanamera 

 

Con los pobres de la tierra 

Quiero yo mi suerte echar 

Con los pobres de la tierra 

Quiero yo mi suerte echar 

El arroyo de la sierra 

Me complace mas que el mar 

 

Guantanamera, guajira Guantanamera 

Guantanamera, guajira Guantanamer 
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Ik ben een eerlijk man, 
Uit dit land met palmen, 
En voordat ik sterf wil ik 
Deze gedichten vanuit mijn ziel delen. 
 
Mijn verzen zijn van een heldere kleur groen En een vlammende kleur rood 
Mijn verzen zijn als een gewond hert Dat bescherming zoekt op de berg 
 
Ik kweek een witte roos, 
Zowel in juni als in januari, 
Voor de oprechte vriend 
Die me zijn hand reikt. 
 
Met de armen op aarde 
Wil ik mijn noodlot delen. 
De beek in de bergen 
Verschaft me meer genoegen dan de zee. 
 

 


