
Het gras zal altijd groener zijn 
Aan de andere kant van de heuvel 

Na 22 jaren in dit leven, maak ik een testament op van mijn jeugd. Niet dat ik geld of goed heb 
weg te geven, voor slimme jongen heb ik nooit gedeugd. 
 
 
Zo te sterven op het water met je vleugels van papier  
Zomaar drijven, na het vliegen in de wolken drijf je hier  
Met je kleuren die vervagen Zonder zoeken zonder vragen  
Eindelijk voor altijd rusten En de bloemen die je kuste  
Geuren die je hebt geweten  
Alles kan je nu vergeten  
Op het water wieg je heen en weer  
Zo te sterven op het water met je vleugels van papier 
 
Het gras zal altijd groener zijn 
Aan de andere kant van de heuvel 
Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk een kar met paard een slagerij J. van der Ven.  
Een kroeg, een juffrouw op de fiets het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren 
ben.  
Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkind'ren in de klas, een kar die ratelt op de keien, het 
raadhuis met een pomp ervoor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. 
 
En langs het tuinpad van mijn vader 
Zag ik de hoge bomen staan 
Ik was een kind en wist niet beter 
Dan dat nooit voorbij zou gaan 
 

Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam 

Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen 

Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij 

Ik voel me precies als en jij kan eerlijk zijn 

Je voelt je heel goed, zeg jij, je moet begint te trillen 

Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen 

Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag 
Zet weg nu die angst, ik wist het al, dit is m’n dag vandaag 

Geef mij nu je angst 

Ik geef je er hoop voor terug 

Geef mij nu de nacht 

Ik geef je de morgen terug 

Zolang ik je niet verlies 



Vind ik heus wel een weg met jou 

Ben ik te min, ben ik te min 

Omdat je ouders meer poen hebben 

Dan de mijneBen ik te min, ben ik te min 

Omdat je pa in een grotere kar rijdt 

Dan de mijne 

 

Na 22 jaren in dit leven, maak ik een testament op van mijn jeugd.  

Niet dat ik geld of goed heb weg te geven, voor slimme jongen heb ik nooit gedeugd.  

Maar ik heb nog wel wat mooie idealen, goed van snit hoewel ze uit de mode zijn.  

Wie ze hebben wil, die mag ze komen halen, vooral jonge mensen vinden ze wel fijn.  

Aan mijn broertje dat zo graag wil gaan studeren, laat ik met plezier 't adres na van mijn kroeg. 
Waar ik teveel dronk om een vrouw te imponeren en daarna de klappen kreeg waarom ik vroeg. 
En dan heb ik nog een stuk of wat vriendinnen, die welopgevoed en zeer verstandig zijn, en 
waarmee je dus geen donder kunt beginnen, maar misschien krijgt iemand anders ze wel klein. 
 


